
EEN “SWEET MEMORY” 
Afgelopen Kerstmis had ik van mijn kleindochter een 
“Kerstcadeautje” mee gekregen naar Texas. Maar pas 
afgelopen dagen ben ik zo ver gekomen, dat ik het 
boekje eindelijk eens ging lezen. Tot mijn verbazing zat 
daar nog een krantenknipsel (“Houston Chronicle”) 
in, wat ik me achteraf toch wel weer herinnerde. 

U moet nog weten, dat ik als havenloods ben 
begonnen in “de Stad”/Merwehaven en in 
“Tankhoofd”, waar tussen de radarpost “Tankhoofd” 
lag. Voor ons was die post belangrijk wanneer je 
b.v. een “grote” vertrekker uit één van de oliehavens 
en/of “Eemshaven” daar had: de radarwaarnemer 
waarschuwde dan (onder andere) de (binnen-)vaart  
op de rivier. En een “bepaalde radarwaarnemer” 
zei dan tot slot altijd tegen de betreff ende 
loods “Met garantie loods, kom ‘r maar uit”.

Een bezoekje aan die radarpost lag natuurlijk 
voor de hand en werd door beide partijen zeer 

gewaardeerd. Je hoorde toen óók van elkaar 
(maritieme) dingen/verhalen, waarvan je niet wist 
dat ze bestonden ! Erg leuk en leerzaam (zelf heb 
ik overigens geen kopietjes of iets dergelijks meer). 
Achteraf bleek, dat de betreff ende waarnemer op 
minder dan 500 meter van mijn (toenmalige) woning 
in Hoogvliet woonde. Onze echtgenotes gingen 
zelfs bij elkaar koff ie drinken. Maar dit terzijde. 
En de familie daar is overigens ook al overleden.

Maar die werk-mentaliteit van vroeger kwam 
ik weer (min of meer) tegen in het bijgesloten 
krantenknipsel! En het werd zelfs nog versterkt 
tijdens een “Haven-Rondvaart” door de haven 
van Houston (een zéér simpele versie van de 
Rotterdamse SPIDO), waarop ik door mijn (klein-)
kinderen werd getrakteerd, tijdens mijn verblijf aldaar.

Met vriendelijke groet,
Henk Kool


